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Wat is liefde?
door Arie van der Stoep

Liefde is: als iemand in al je omstandigheden bij je blijft, vrijwillig en zonder bijbedoelingen.

Ook als die omstandigheden moeilijk zijn. (1)

Daarom hebben liefde en trouw alles met elkaar te maken. Liefde zal je nooit verlaten. (2)

Liefde is: God niet afwijzen, als ik Hem niet begrijp. Als de omstandigheden mij boven het hoofd

groeien en ik niet snap of zie dat Hij niet ingrijpt. ‘En toch blijf ik in U geloven en houd ik mij aan U

vast.’

Liefde is: als God uit de hemel in Jezus naar de aarde komt, om bij ons te zijn in onze moeilijke

omstandigheden. En als Hij in het delen met ons zover gaat, dat Hij zelfs onze schuld, de schuld van

onze zonden, op zich neemt. Als Hij daarvoor vreselijk lijdt en sterft, opdat wij niet voor eeuwig

verloren zouden gaan, maar zouden leven. (3) En als Hij dan ook weer opstaat uit de doden, om voor

ons te pleiten en ons te roepen om voor eeuwig bij Hem te zijn en met Hem te delen in zijn glorie.

Wat liefde nog meer is

Liefde is ook: elkander op te zoeken in zijn of haar moeilijke omstandigheden, naar elkaar te vragen,

elkaar te vergeven, dingen niet kwalijk te nemen, maar het goede voor elkaar te zoeken. (4)

Vandaag is God bij mij in mijn moeilijke omstandigheden..... En ik, ben ík bij Hém?

Lees ook: Psalm 71.

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 15:13.

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

(2) Psalm 9:11.

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HEER.

    Matteüs 28:20.

(Jezus sprak, zeggende:) ... zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

(3) Johannes 3:16.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in

Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

(4) Kolossenzen 3:12-14.

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid,

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de

ander een grief heeft; gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de

liefde aan, als de band van de volmaaktheid.
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